DE KANOSPORT EN HET BELGISCH KANO-VERBOND.

Door G. Oste.

De kanosport wordt hier telande reeds jaren beoefend.
Rond 1931 werden de eerste pogingen tot het oprichten van
een organisatie van kanovaarders in werking gesteld. Hier en
daar waren reeds enkele clubs tot stand gekomen, waarvan
de eenen prachtig opbloeiden, de anderen een moeizaam
bestaan leidden. Er was iets nieuws noodig om de beweging
diepte en breedte te doen verkrijgen.

Na enkele jaren zoeken en tasten werd ten slotte in 1933
door een tiental vereenigingen te Brussel het Belgisch Kano
Verbond gesticht. De heer Henry De Vos, welke zich steeds
daadwerkelijk aan de watersport geinteresseerd heeft, werd
bereid gevonden het Voorzitterschap waar te nemen.

Van dit oogenblik af liet zich een gestadige en machtige
opbloei der kanosport vaststellen. Beter dan woorden spreken
hier de cijfers. Na een paar jaar van voortdurenden arbeid
en drukke propaganda was het aantal aangesloten clubs ge-
stegen tot 22, met 950 werkende leden. Thans hebben we
41 clubs met nagenoeg 2,000 leden. Door werkende leden
bedoelen we leden die een boot bezitten en die actief onze
sport beoefenen. Het aantal personen die, dank zij het
B.K.V. kennis maken met de kanosport, zal dus nog merke-
lijk grooter zijn.

Indien de opgang op dezelfde wijze voorgaat — en wij
hebben hoegenaamd geen reden om daaraan te twijfelen — ,
mogen wij er beslist op rekenen dat het Verbond binnen een
paar jaar minstens 80 aangesloten clubs zal tellen. Het aantal
kano’s en kajaks zal alsdan tot ongeveer 10,000 gestegen zijn.

Naar het voorbeeld van roei- en zeilfederaties, is ons ver-
bond ook internationaal vereenigd in het Internationaal Kano
Verbond (I.R.K.). Vanwege zijn nauwe verbondenheid met
de kampeersport is het B.K.V. ook aangesloten bijhet Inter-
nationaal Kampeerverbond. Inderdaad, de meeste kanovaar-
ders zijn op hun tochten uitgerust met de tent en kampeeren
op de mooie plekjes langsheen de oevers der rivieren. Zij
genieten integraal van het gezonde openluchtleven.
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Het doei, dat door het Belgisch Kano Verbond nagestreefd
wordt, is tweeérlei : sportief en toeristisch.

Sportief : door het beoefenen der kanosport de lichaams-
ontwikkeling bevorderen en de moreele en physieke eigen-
schappen van de jeugd ontwikkelen en sterken in wedstrijden,
zoowel nationale ais internationale.

Toeristisch : door het organiseeren van het watertoerisme
over het gansche land, door het doen van tochten in binnen
en buitenland, volkenkundige en aardrijkskundige kennis ver-
rijken.

Wat de wedstrijden aangaat, ien wij maar al te goed het
nut in van het medisch toezicht op de mededingers. Deze zaak
is thans in voorbereiding en zal ongetwijfeld spoedig na haar
toepassing hetpeil van onze vaarders nabij dat van de buiten-
landsche kampioenen brengen. Het is inderdaad niet aan ma-
teriaal dat wij te kort hebben; indien wij geen voldoende uit-
slagen bekwamen, ligt dat aan de opleiding, die mank ging.

Verleden jaar hebben wij een eigen tijdschrift in het licht
gezonden. Het is tweetalig, en vormt een hechte band tusschen
de clubs van bet gansche land.

Wij willen niet sluiten, zonder voor onze beweging de drin-
gende belangstelling in te roepen van de openbare besturen,
inzonderheid van den heer Minister van Openbare Gezond-
heid. Onze actie is niet alleen sportief, maar kultureel, volks-
opvoedend en streeft naar de verwezenlijking van een sterk,
gezond en weerstandbiedend volk, tegen rampen en tegen-
spoed gestaald door een energieke opleiding in sportieven
wedstrijd oif in harden kamp tegen de natuurelementen. Wij
durven hopen van officieele zijde den steun te ontvangen,
waarop wij door onze doelstelling en door onze werking
meenen aanspraak te kunnen maken.



