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Olie op de stranden in Wales
Ingrid Jonckheere

Tijdens onze meerdaagse excursie in Wales van 6 tot 13 april 2001 deden we zoals je in
het verslag op de hieraan voorafgaande pagina’s kan lezen, tal van interessante en
positieve waarnemingen, helaas vond ik in mijn waarnemingenboekje (toch nog
leesbaar nadat het boekje even onder water verdween in ons labo aldaar) ook een
negatieve noot. Ik noteerde: Castlebeach - tal van olievlekken op de rotsen, Dale - 20
cm zand daaronder, vuile, zwarte smurrie. Wat opzoekwerk leerde dat deze olieresten
afkomstig waren van de Sea Empress, een olietanker die op 15 februari 1996 strandde
op de rotsen van St.-Ann’s Head. De tanker was op weg naar de raffinaderij van Texaco
in Milford Haven en vervoerde 130.000 ton ruwe olie uit de Noordzee. Bij de stranding
was de tanker minder dan 10 mijl verwijderd van zijn bestemming. In enkele persnota’s
die op het web te lezen zijn las ik dat het niet minder dan negen dagen duurde, nadat de
eerste olie uit het schip was gelopen, alvorens de plaatselijke diensten startten met het
wegpompen van de olie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de olie zich snel over de
kust van Zuid Pembrokeshire verspreidde. Tal van stranden werden besmeurd, 10.000
zeevogels stierven en een groot deel van de unieke kustflora en —fauna, werd aangetast.

Bij de toch wel rijk gevulde lijst met waarnemingen van onze meerdaagse aldaar
kunnen we de bedenking maken hoe was het daar voor 1996? Indien deze stranding er
niet was geweest zou onze lijst dan niet nog rijkelijker geweest zijn? Maar ook de vraag
van waar vinden we nog een onaangetast strand schiet me te binnen, vooral na de
recente strandingen van de Prestige in Galici€ en de Tricolor voor onze eigen zo
vertrouwde kust?

Ergens las ik ooit eens het volgende citaat: wanneer we de oceanen schoon willen
houden zullen we de vissen stemrecht moeten geven, ik vervang de vissen door
zeedieren en -planten, misschien moeten wij, die de zee en het strand in ons hart dragen,
daar maar eens voor gaan,...!
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