
Oostendse culturele jaar te rijgen naar het hoogtepunt dat we op zaterdag 17 
november beleefden. 
Aan alles komt echter een einde, nok aan jubileren. Om echter al die feeste-
lijkheden naar een gepast einde te leiden hadden we gedacht aan een, wat dacht 
u, een klein feestje natuurlijk. 
We nodigen u dan ook van harte uit cm na de voordracht van de heer GEVAERT, dit 
zal op 27 december omstreeks 22 uur zijn, eens gezellig te gaan samenzitten in 
het, door u allen gekende cafeetje van de V.V.F. Oostende en dit voor wat leute 
een pint en een stuute. 
We engageerden voor de gelegenheid een beloftevol Ocstends accordionist die 
een hele plunjezak liedjes van eigen bodem voor u in petto heeft, zorgden voor 
een extra lading trappist en andere dranken en een stevige BOERESTUUTE met 
HESP. Als u dan zorgt voor uw aanwezigheid en een roemer goed humeur kunnen 
we het Jubileumjaar in alle vreugde afsluiten, 
U kunt inschrijven voor dit gezellig samenzijn door middel van het bijgaand 
formulier, terug te bezorgen aan de secretaris J.B. Dreesen 

Rode Kruisstraat 4 
8400 	OOSTENDE 

v(3 ,5r 20 december. Gelieve dit formulier vergezeld te laten gaan van een briefje 
van 50 (vijftig) frs. als deelname in de kosten. 

J.B.D. 

STIMINGSHISTORIEK VAN "HET BLAUWE KRUIS VAN DE KUST' 

Het was op 7 november 1929 dat op de eerste verdieping van de "Falstaff" op het 
Wapenplein, de stichtingsvergadering plaats had van onze lokale vereniging voor 
dierenbescherming, De aanwezige stichters kozen toen het eerste comité dat heel 
wat ronkende namen telde : generaal DEPIERE als voorzitter James ENSOR en Dr. 
GOFFIN als ondervoorzitter, Kolonel RONSSE als algemeen secretaris, VANDERBIEST 
als schatbewaarder, Kolonel Bar-n VAN ZUYLEN VAN NYEVELT als commissaris-generaal 
voor de inspectiedienst, Rijksinspecteur--veearts VAN MIDDELEM, Rijkswachtluitenant 
ARNOULD, veearts DE KNOCK en politiecommissaris DRUYVE. 
Andere comitéleden waren nog : Schepen VANDERMEULEN, Schepen E. Vroome, Ir. H. 
SERRUYS, Kolonel GUIOT, Directeur van het zeewezen SMIS en commandant bij het zee- 
wezen COUCKE. De aan hun zorgen toevertrouwde dieren kregen voor het eerst een 
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onderdak : rkoenendaallgan 32 op de wijk Mariakerke. Na de oorlog 1940-45 kregen 
zij als schuiloord het gebouw van het "IJzerpanorama aan de Vindictievelaan om pas 
in 1950 (nu ook al bijna 30 jaar geleden !) het nieuwgebouwde asiel in "Het Bosje" 
te betrekken. 
De voorzitters en ondervoorzitters sedert de stichting waren : 

Voorzitters 	Ondervoorzitters 
vanaf 07.11.1929 	 Depiëre 	 James Ensor en Dr. Goffin 
tussen 1930 en 1935 	 J. Van Zuylen van James Ensor en Dr. Goffin 

Nyelvelt 
vanaf 01.09.1939 	 J. Helsmoortel 	James Ensor en Dr. Goffin 
vanaf 14.06.1945(Voorlopig Comité) Vanderbiest 	James Ensor en Dr. Goffin 
vanaf 19.11.1945 	 E. De Taeye 	Vanderbiest en Callebaut 
vanaf 26.04.1947 	 Naulaerts 	Vanderbiest en Callebaut 
vanaf 17.03.1948(Voorlopig Comité) Naulaerts 	G. Lippens en Dr.W. Jacques 
vanaf 10.08.1949 	 G. Lippens 	Vanderbiest en Callebaut 
vanaf 20.03.1951 	 J. Brackx 	Dr.W. Jacques en A. Brunswijck 
vanaf 14.06.1968 	 J. Brackx 	M. Boussy 
Het huidig comité staat aldus sinds 1951 onder leiding van voorzitter Jerome Erackx 
en werkt dynamisch verder aan het voorbestaan van de vereniging en het schuiloord 
voor verloren, verdwaalde en afgestane dieren. 

Marc BOUSSY 
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