
konvooi dat zich over Edingen naar Brussel begaf. Na een kort 
oponthoud te Brussel bezochten zij achtereenvolgens Mechelen, 
Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent, Oostende,  Brugge, Damme, Sluis, 
Vlissingen, Middelburg, Veere en Dordrecht en keerden over Rotter-
dam en Delft naar Leiden terug, waar zij op 30 augustus 1696 
aankwamen. 

Het verhaal is levendig verteld, bevat belangwekkende beschrijvin- 
gen van alle steden en hun vestingswerken en wemelt van leerzame 
bijzonderheden over al wat zij tijdens hun reis gezien en gehoord 
hebben. (Signatuur : III 894) (M.D.) 

De Redactie 

IN MEMORIAM 

Op 9 februari 11. ontviel ons Mevr. Nelly SNIJCKERS, weduwe van 
de heer Ernest DE TAEYE, voorzitter van onze Heemkring van 1954 
tot 1974. 

Samen met haar man heeft Mevr. DE TAEYE gedurende deze 20 jaar 
het lief en leed meegemaakt van De Plate. Ze was getuige van 
de vele verhuisperikelen van het Museum en steeds stond ze haar 
man moedig ter zijde. Zonder lid van het Bestuur te zijn trok 
ze zich de zorgen van het onderhoud van het Museum aan en stuurde 
zelfs, op haar kosten, een werkvrouw naar het Museum om de zaak 
netjes te houden. Als de Plate nu over een rijke verzameling 
vlaggen beschikt is dit grotendeels aan haar te danken. De vlaggen, 
die aan de Kring werden geschonken, en soms erg versleten waren, 
heeft ze met engelengeduld in hun oude glorie hersteld. Weinigen 
beseffen waarschijnlijk wat ze in die tijd voor de Heemkring 
betekende. Maar discretie was haar grootste eigenschap. 

Toen haar man in 1974 overleed werd ze opgenomen in het Bestuur 
van de Heemkring. 

Op 17 november 1979, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan 
van de Heemkring, werd ze, samen met andere verdienstelijke leden, 
gehuldigd en ontving ze een Bronzen Plate. 

Toen haar gezondheid wat wankel werd nam ze op 1 juni 1985 ontslag 
als lid van de Raad van Beheer maar bleef wel effectief lid. Ze 
werd op 30 januari 1986 gehuldigd. 

Op 13 februari werd ze ten grave gedragen. Het bijna voltallig 
Bestuur was aanwezig en bracht haar een laatste groet. 

Met het verdwijnen van deze "oude dame" werd een bladzijde van 
de Plate-geschiedenis omgedraaid. 

A. VAN ISEGHEM 
Voorzitter 
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