MEDAITILLE IN VERGULD BRONS 50 mm MET BOlL EN RING

R. ALBRECHT KONING DER BELGEN
Hoofd links gericht.

V. Krans gevormd door EiKen- en Lauwertak met binnenin een tekst
in 3 lijnen
DOOR STRIJD TOT ZEGE
VAANDELINHULDIGING 7 APRIL 1912

MEDAILLE IN VERGULD BRONS @ 50 mm MET BOL EN RING

R. Vrouw met tak in de hand boven stad en vlaggen.

V. Krans gevormd door 2 eikentakken met binnenin een tekst in
6 1iinen
STADSWERKL 1 EDEN BOND OOSTENDE
VAANDEL. INHULDIGING 7 APRIL 1912

MEDAITLLE IN ZILVER @ 29 mm MET RING

R. Man links gericht met tak in hand.

V. 2 lauwertakken met binnenin een tekst in 5 lijnen
AANDENKEN AAN DE VLAGINHULDIGING
1936 O.P.S.K.

MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 40/59/67 MET ROL EN RING

R. WHIST - MAATSCHAPPIJ L'AIGLE
Arend in het midden van het veld.

V. INHULDIGING VAN ONS VAANDEL
13=2=-38 OOSTENDE

Volgens mi jn weten is dit echter maar een gedeelteli jke beschrij-
ving, aan de hand van eigen verzameling, van deze soort bestaande
medail les.

EEN MERKWAARDIGE GEDENKZUIL

Een merkwaardige gedenkzuil van de el fde eeuw uit het verre Indié
stond ooit naast de Ecce Homo bij het "vagevuur" aan de oude

St. -Pieterstoren. Deze werd opgegraven uit ‘de havengeul in 1793

bij werken op bevel van Napoleon. Het granietstuk droeg een

lange tekst in Tamil -schrift en afbeeldingen van Indische godheden;
waarschi inli jk werd het uit Indié door een schip als ballast
meegebracht, in de tijd van de Oost-Indische Compagnie.

Volgens het getuigenis van een zekere BOLLEBAERT wekte de zuil
de nieuwsgierigheid van de bevolking en werd naast de Ecce Homo
geplaatst ter herinnering aan de geselkolom van de Heer. Het
stuk werd in 1848 door het St.-Pieterstehuis verkocht voor 480 R
aan het Koninklijk Museum van Oudheidkunde en Ethnologie, als
het eerste stuk uit het Zuid-Aziatisch gebied. En het is nu
slechts in 1982 dat het opschrift kon worden ontci jferd als

een hulde aan Koning CHOLA, die regeerde van 1054 tot 1063.

Spiitig dat dit merkwaardig stuk van ziin bewaarplaats in Oostende
verdwenen is : pas nu ontdekt men de waarde ervan ! Het is onze
havenkapitein GHYS die ons op het spoor bracht.

Bron : Parochieblad Oostende 11.12.1986.
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