
DICKY VERBANCK ... ZEVENTIG 

In februari is ons aller Dicky VERBANCK - voor diegenen 
die het formeler willen de heer RICHARD VERBANCK - zeventig 
geworden, een feit dat we niet onopgemerkt laten voobijgaan. 

Geboren in 1915 in Engeland uit Oostenclse ouders, afkomstig 
van voorouders die gedurende enkele eeuwen de Vierboete-
wakers van Nieuwpoort leverden, wonende te Bredene, is 
hij een typisch mengproduct van de kust. Hij liep school 
in Oostende waar zijn ouders een bloeiende vishandel opzet-
ten, die hij later overnam. Hij koppelt een open oog, een 
heldere geest en een onovertroffen geheugen aan nauwgezet-
heid en liefde voor de heem- en volkskunde. Dit alles maakt 
hem een uitstekende Oostendekenner, een verzamelaar van 
Ostendia en een regelmatig auteur van een reeks artikels 
over onze streekgeschiedenis. Als ere-voorzitter van Ter 
Cuere schraagde hij jarenlang, met beide schouders, het 
geprezen Jaarboek van Ter Cuere en lag hij, in onze zuster-
vereniging aan de basis van talrijke initiatieven. Als 
effectief lid van onze eigen kring is hij de man op wie 
nooit vruchteloos beroep wordt gedaan. Mag gebeuren wat 
wil, Dicky staat altijd met woord en daad klaar om te hel-
pen waar nodig. En daar stopt het niet hij, want als lid 
en regelmatig bezoeker van de V.V.F., alsook zijn veelvul-
dige contacten met het Schorre maken van hem een ideale 
figuur waarrond de wisselwerking van deze vier kringen 
kan draaien. 

Als confrater en vriend wensen we hem een stevige "Profi-
ciat" toe. 

J.B. DREESEN 

* § * § * § 

BRIXHAM - aanvulling 

Hieronder een aanvulling op de tekst van de fotoblz. 85/86. 

Foto onderaan rechts  : 

van links naar rechts - zittende personen 

le persobn : de heer J. HAECK - radiotelegrafist 
. 3e persoon : de heer DESMIDT - chef-mécanicien 

Deze gegevens werden ons medegedeeld door ons medelid, 
de heer André TIMMERMANS. 

85/136 


