En nu?

Wel, geachte tochoorders, we staan heden weer voor een offici€le opening van ons Oostends
Historisch Museum van “De Plate. We zijn ervan overtuigd dat het deze keer wel de laatste keer zal
zijn. Zo hopen we althans.

Om te sluiten dank ik het Stadsbestuur, de dienst van Cultuur en de Stadsconservator, alsook de
Stedelijke Technische Dienst en de Stedelijke Werkhuizen voor de nauwe samenwerking. Maar
vooral gaat mijn erkentelijkheid en dank naar het Bestuur van “De Plate” dat maanden gezwoegd
heeft met de verhuis en het opzetten van de eerste stukken uit de verzameling.

Ook nog onze erkentelijkheid aan de stichters van “De Plate”, aan de eerste voorzitters Ary Sleeks,
Majoor De Taeye en August Van Iseghem, aan secretaris Jan Dreesen en aan de vele anderen die

“De Plate” groot maakten.

In 2004 bestaat “De Plate” 50 jaar. Hopelijk wordt het dan een groot herdenkingsjaar en hoop ik U
dan allen mogen terugzien.

Ik dank U allen voor uw aandacht.

ERRATUM AAN HET MAARTNUMMER

In onze bijdrage “Drie boeken™ sloop een fout.

Op het einde van de bespreking van het boek van Kris WAGNER eindigden we met “zelfs met een
tekeningetje naar een oud archiefplan getekend”. Die zin moet daar geschrapt worden en iets hoger
komen bij het einde van de bespreking van het “Royalty boek voor kinderen”.

Deze paragraaf eindigt dan als volgt: “... De gang bestaat niet meer”. Zelfs werd een tekeningetje
naar een oud plan afgedrukt.
O.V.

2002 - 100




