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Het pronkstuk van mijn bar is de 16 meter lange lichtwand
met historische foto’s van Engelse vissers. De originele
foto’s staan op glasnegatieven die dateren van circa 1860.
Er is iets raars aan de hand. Veel mensen die de eerste keer
een teugje komen drinken in mijn afspanning, zeggen
direct: “Oh ja, dat zijn die foto’s van de vismijn”. Neen
dus, de foto’s in de vismijn zijn van recente datum.

Sterker nog, ik heb klanten die uit een Oostendse vissers-
familie stammen en die in de foto’s familieleden of andere
bekenden menen te herkennen. Dat klopt dus niet, want
mijn foto’s zijn anderhalve eeuw oud. Bovendien zijn het
Engelse vissers. Ik kan alleen besluiten dat de aanblik van
vissers universeel en tijdloos is. Met anderhalve eeuw
verschil: dezelfde koppen, dezelfde kledij.

De glasnegatieven heb ik op de kop getikt tijdens een reis
aan de Engelse zuidkust. Meer bepaald in Devon, tegen
Cornwall aan. De namen van de vissers en
de fotograaf ken ik niet. Wel het verhaal
rond de foto’s. Mijn vissers zouden de
bemanning zijn van een ‘life boat’, een
reddings-sloep. Als in de 19de eeuw een
schip in nood was tijdens een storm,

werd zo'n reddingssloep uitgestuurd.

De sloep telde 14 bemanningsleden.
Vooraan een “pilot’, een schipper die de
koers bepaalde. Dan twee rijen van 6
roeiers. Achteraan een stuurman die het
roer bediende. Met zijn allen moesten ze
drenkelingen redden.

Een ‘life boat” werd in die tijd bemand
door oude en ervaren vissers. Daar wa-
ren twee redenen voor. De eerste reden:

oude vissers kennen de stromingen en de rotsen langs

de kust. Tweede reden: het gebeurde helaas dat ook een
reddingssloep verging en dan vond men het minder erg
als het oude vissers betrof. Als een jonge visser verging,
dan was meteen een kroostrijk gezin zijn kostwinner
kwijt. Bij oudere vissers stak dat niet zo nauw, die moesten
geen gezin meer onderhouden. In die tijd was dat de
realiteit van het leven en de dood.

Ik zou zo graag de namen van die vissers op mijn foto’s
kennen. Helaas, ik heb geen enkel spoor. Zelfs de lokale
historicus van het kuststadje waar ik de foto’s vandaan

heb, heeft na opzoekingswerk niets gevonden. Daarom
geef ik de vissers nu zelf een naam. Acht hebben al een
naam gekregen: den Bompa, Mozes, de Chinees, de
Filosoof, Gust, Kapiting Moustache, de Weduwnaar en
de Macho. Gust is mijn favoriet, want hij gelijkt op mijn
buurman Gust Bultheel, een gepensioneerde schipper
die een ongelooflijk warme en sympathieke mens is.

Tot de volgende keer ...
Zio Joris
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