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DAG VAN DE WETENSCHAP

We zijn bijna halverwege het Decennium van Oceaanwetenschappen
voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Gedurende
tien jaar - en hopelijk ver daar voorbij - komen wetenschap,
verwondering en daadkracht samen om de oceaan in de kijker te

wat wils!

Bart De Smet
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plaatsen. Op de Dag van de Wetenschap
op 23 november 2025 brengt het
VLIZ die verschillende ingrediénten bij
elkaar in het Marien Station Oostende.
Onder de noemer ‘Gen Sea’ ontdek
je hoe we vandaag bouwen aan de
zee van morgen. De oceaan geeft ons
voedsel, zuurstof, energie en kennis.
Maar dat rijke, blauwe ecosysteem
staat ook onder druk. Op de Dag van
de Wetenschap delen zeewetenschap-
pers, makers en doeners hun inzichten
en oplossingen. En ook jouw inbreng
is belangrijk! Plant mee helmgras als
kustbeschermende maatregel, dompel
je onder in het zeebelevingslab, maak

je eigen plasticvrije cosmetica, woon een lezing of filmvoorstelling bij
of ga aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Voor ieder

IN DE BRANDING
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NOOIT GEZIENE AANTALLEN
ZEEPADDENSTOELEN AANGESPOELD

Het najaar heeft traditiegetrouw nogal wat kwallen in petto. De zeepaddenstoel
- een bolhoedvormige, veelal felblauwe kwal, gelukkig voor de mens onschuldig
- spoelt dan in behoorlijke aantallen aan op onze stranden. Ze vallen erg op,
niet in het minst omdat deze soort gemakkelijk dertig centimeter groot kan
worden. Dat was deze herfst niet anders. Al waren de aantallen in het weekend
van 4-5 oktober wel uitzonderlijk hoog! Steekproeftellingen door de burger-
wetenschappers van SeaWatch-B aan zee toonden dat het voor de volledige
kustlijn om 50.000 tot wel 100.000 gestrande kwallen ging. Allen ten dode
opgeschreven eens op het strand geworpen.

Jan Seys
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KUSTKIEKJES

(Grote Rede 60)

Het antwoord op de vraag welke bekende
Oostendenaar begraven ligt naast de
afgebeelde kerk, was niet echt moeilijk.
Zeker niet kort na het Ensorjaar 2024, een
jaar waarin de Oostendse kunstschilder
alom gevierd en herinnerd werd naar
aanleiding van zijn dood vijfenzeventig
jaar eerder. James Ensor (1860-1949),
jawel, hij ligt hier begraven, naast het
pittoreske Duinenkerkje in Mariakerke,
vlakbij zijn grote liefde, de zee.

Jan Seys
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